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Sociale wetenschappers zijn
slecht in het doen van voor-
spellingen, maar dit durf ik
u wel te voorspellen: op het
moment dat u deze column leest, is de rust bij Ajax nog
niet weergekeerd. De affaire-Cruijff geeft aan welke
idiote proporties de sport kan aannemen, hoe hoog
het voetstuk is waar we sportidolen op plaatsen en
hoe verlammend dat kan werken. Persoonlijk heb ik
er tabak van, en mag de tv op een andere zender als
het C-woord valt.

2011 eindigt toch al wat in mineur. Op 23 november hief
het Kenniscentrum Recreatie — bekend van het Ruimte
voor Sport-rapport uit 2005 — zich op. Het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie staakte
de financiering en maakte daarmee een einde aan ruim
een halve eeuw kennisontwikkeling. Op dezelfde dag
werd het Nederlands Research Instituut voor Toerisme
(Nrit) failliet verklaard. Nog geen dag later liet de
Universiteit van Tilburg weten de stekker te trekken
uit de opleiding Vrijetijdwetenschappen, wetenschap-
pelijk home van onder anderen oud-hoogleraar Paul De
Knop. Dat bericht werd drie dagen later gevolgd door
de mededeling van het “VrijetijJdsnetwerk’ dat het de
jaarlijkse studiedag moest annuleren vanwege gebrek
aan belangstelling.

Het is duidelijk: de effecten van de economische crisis
beginnen nu door te werken in onderwijs en weten-
schap. En toch: vermits de crisis niet al te hard om
zich heen gaat slaan, belooft 2012 een pracht van een
jaar te worden. Uiteraard vanwege “‘London 2012". Dat
heeft alles in zich om een machtig sportfeest te worden.
Verder zou het natuurlijk aardig zijn als Oranje straks
Europees kampioen wordt. Maar laten we daar niet
al te zeer op hopen. Laten we ons voor 2012 vooral
richten op al die heerlijke jubilea die ons te wachten
staan. De KVLO bijvoorbeeld, die in 2012 zijn 150-jarig
bestaan viert en met zijn eigen canon komt. Maar ook
de Haagse Hogeschool, die in september zijn eeuw-
feest viert. En niet te vergeten NOC — dat we sinds 1993
kennen als fusieorganisatie NOC*NSF, maar waarvan
de oprichting dateert van 11 september 1912.

En heel bescheiden, tussen deze mastodonten van de
vaderlandse sportgeschiedentis, plaats ik dan ook maar
even het tienjarig jubileum van mijn eigen ‘MI’, straks
in april. Nog geen canon waardig en in het spreek-
woordelijke niet verdwijnend vergeleken met de grote
broers uit Zeist, Den Haag en Papendal, maar toch: een
decennium sociaalwetenschappelijk sportonderzoek.
Een beetje trots ben ik daar wel op. Het wordt nog een
mooi jaar, 2012. Proost, alvast!
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