
Onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Frans 

Timmermans, heeft een Facebookpagina. Enige tijd geleden plaatste 

hij daarop een stuk naar aanleiding van het overlijden van zijn oud-

LO-docent van de middelbare school. Een ontroerend verhaal dat 

precies aangeeft wat je als docent wilt bereiken met je vak.

TEKST: FRANS TIMMERMANS FOTO PVDA EN ANP

Frans 
Timmermans 
heeft veel aan zijn  
LO-docent te danken

EN VERDER
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Contact: 
redactie@kvlo.nl

E
lk begin op een nieuwe school is 

lastig, zeker voor teenagers. Vooral 

als je vanuit het buitenland in een 

klas komt waar de meesten elkaar 

al sinds de kleuterschool kennen. Toen wij uit 

Rome naar Heerlen verhuisden, ging ik voor 

het eerst naar een Nederlandse school, het 

Bernardinuscollege. Heerlen was thuiskomen, 

maar de school was nieuw, alles was anders 

dan wat wij gewend waren. Dus je let goed op, 

probeert snel de geschreven en ongeschreven 

regels te doorgronden. Soms op eigen hout-

je, soms met hulp van andere scholieren of 

leraren. 

De gymleraar
Zo’n leraar was Theo Verhagen. Hij gaf gym. Op 

het eerste gezicht nogal intimiderend, met zijn 

harde stem, zijn sportieve statuur en zijn gemil-

limeterde haar (dat hem de bijnaam Jimmy 

opleverde). Hij hield niet van flauwekul. Of van 

jongens (bij gym werden jongens en meisjes 

gescheiden) die met grappen of door hun neus 

te drukken de les saboteerden. Hij nam de gym-

les serieus en tsjonge, wat had hij gelijk. En hij 

observeerde zijn leerlingen even onopvallend 

als goed. Hij zag al snel dat ik wel wat hulp bij 

de integratie op school kon gebruiken. Hij wist 

ook dat hij mij niet zou helpen als die hulp mij 

in de schijnwerpers zou stellen. Hij zag ook 

dat ik dol was op sporten, maar het daarbij 

veel meer van mij enthousiasme dan van mijn 

talent moest hebben. En toen ontdekte ik in 

hem een eigenschap die ik altijd heb bewon-

derd en die ik zelden bij iemand anders zo mooi 

ontwikkeld heb gezien. 

Helpen je kracht te ontdekken
Theo Verhagen kon een leerling boven zich-

zelf uit laten stijgen door eerst en vooral te 

ontdekken waar iemand goed in was of aanleg 

voor had en vanuit die kracht of aanleg zijn 

zelfvertrouwen op te bouwen en hem zo nieu-

we dingen te laten ontdekken. Hoe vaak zal ik 

niet gedacht hebben: “Dat kan ik nooit”, om 

na de juiste coaching van Theo te eindigen met 

“Kijk mij nou”? Hij kon daarbij ook streng zijn, 

Theo, maar altijd ook met gevoel voor humor. 

Heb nog nooit iemand anders dingen horen 

roepen als: “Loop niet te sinterklazen met die 

bal!” Of “Als je zo blijft violen, kan je maar 

beter gaan beugelen”. 

Twee keer per week twee uur gym, ik ging er 

steeds meer naar uitkijken. En de lessen van 

Theo hadden natuurlijk veel meer betekenis 

dan alleen in de gymles. Ze gaven zelfvertrou-

wen, ze boden een introductie in de gemeen-

schap van Bernardinus en Heerlen. In de 

jaren die volgden, werd sport voor mij steeds 

belangrijker. Ik kon er heel erg van genieten, 

ook zonder een ‘natural’ te zijn. Met enthou-

siasme en toewijding komt ook de matig geta-

lenteerde sporter aan zijn trekken, zo bleek. 

Dus genoot ik van het voetbal, maar vooral 

van het softbal onder Theo’s leiding. Met het 

schoolteam werden we dankzij hem kampioen 

van Zuid-Nederland en misten we op een haar 

de nationale scholierentitel. En Theo begeleidde 

generaties Bernardijnen naar het toelatings-

examen voor de academie LO. Ik weet zeker 

dat er nogal wat waren die gymleraar wilden 

worden omdat zij het voorbeeld van Theo zo 

inspirerend vonden. Zijn vrouw Erica speelde 

op school een zelfde belangrijke rol als lerares 

LO. Hun kinderen Mayke, Tom en Geert heb ik 

zien opgroeien tot mooie mensen.

Iemand in zijn waarde laten
Mijn dochter vertelde mij dat Theo Verhagen 

begin deze week is overleden. Nog niet zolang 

geleden gaf hij op tv commentaar op mij als 

leerling. Zijn humor klonk er in door. Hem 

werd gevraagd of ik talent had. Hij prees mijn 

enthousiasme. Waarmee hij goudeerlijk bleef 

en tegelijk mij niet als ongetalenteerd wegzette 

en mij in mijn kracht prees. Theo Verhagen 

ten voeten uit. Ik had hem nog graag een keer 

de hand gedrukt. Hem in persoon verteld hoe 

belangrijk hij is geweest. Heb ik een paar jaar 

geleden wel gedaan in een publicatie, maar heb 

geen idee of hij dat ooit heeft gezien. Als mij 

gevraagd wordt of onderwijs belangrijk is, denk 

ik aan mensen als Theo Verhagen. Rust zacht, 

Jimmy. 

Twee keer per week twee 
uur gym, ik ging er steeds 

meer naar uitkijken
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