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De pyn van ons allemaal

Het zorgt altijd voor grote krantenkoppen en vooral voor veel boos-

heid en ontzetting: seksueel geweld. Ook dit jaar weer doken er
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de vreselijkste verhalen op over trainers en coaches die misbruik
maakten van hun positie, en zich zonder respect voor de ander
overgaven aan hun meest primaire behoeften. Het deed zich voor
in Nederland, in het buitenland, binnen de sport en daarbuiten. De
© KOENBREEDVELD wrange conclusie is dat op iedere plaats waar macht zich concen-
treert, misbruik op de loer ligt. Hoezo, beschaving?
Seksuele intimidatie en/of misbruik is een van de ergste vormen van psychisch en
soms ook van fysiek geweld. Nooit eerder stond seks zo centraal in ons taalge-
bruik, in onze omgangsvormen (Tinder, Grindr) en in onze media (internet). Dat
maakt seks echter niet tot een minder beladen thema. Niet voor niets durven jon-
gens in kleedkamers niet meer naakt te douchen. Seksueel misbruik gaat bijna
altijd gepaard met geschaad vertrouwen. Het raakt mensen in kwetsbare posities,
en vindt plaats in contexten die waren bestemd voor plezier en ontspanning, en
niet om schaamte en vernedering te ervaren. Dat verklaart de heftige reacties, die
seksueel misbruik oproept.

Seksueel geweld kent alleen maar slachtoffers. Allereerst degenen die het over-
komt. Daarnaast de professies en de sectoren (sport, kinderopvang, zwemles) die
erdoor in een kwaad daglicht komen te staan. En tot slot de samenleving, waar
vertrouwen moet wijken voor procedures en protocollen.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om te zorgen dat daders minder hun kans
schoon zagen. Er is een meldpunt ingericht, er wordt gevraagd naar Verklaringen
Omtrent Gedrag, er komen onderzoeken en er zijn ideeén over gedwongen aan-
giftes. We hebben geen keus. Gegeven wat seksueel geweld met een mens doet,
hebben we een opdracht om alles te doen wat in ons vermogen ligt om daar paal
en perk aan te stellen. Tegelijk is er geen weldenkend mens die verwacht dat we
seksueel geweld ooit zullen kunnen uitbannen. Die hulpeloosheid doet pijn, en zo
raakt seksueel geweld ons allemaal.
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