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Topsport op de evenwichtsbalk

Het was een van de opmerkelijkste uitkomsten uit de (alweer vijfde)
Topsportklimaatmeting die NOC*NSF onlangs presenteerde: in verge-
lijking met eerdere metingen in 2010 en 2011 vonden in 2015 minder
mensen dat Nederland de ambitie moet hebben om in Rio bij de top
tien te eindigen; gaven minder mensen aan dat Nederlands goud
hen positief beinvloedt; en vonden minder mensen een olympische
medaille evenveel waard als een schooldiploma. Opvallende bevin-
dingen die nog eens werden bevestigd in een recent factsheet van
het Mulier Instituut. Daaruit kwam naar voren dat een derde van de Nederlanders
topsport minder is gaan waarderen, en dat ruim de helft zijn vertrouwen in FIFA c.s.
heeft opgezegd.

Moeten we hieruit afleiden dat het draagvlak voor topsport afkalft? Dat mensen het
bestuurlijke gekonkel van sportbobo’s en het gefraudeer van dopinggebruikende
topsporters beu zijn? Dat ze genoeg hebben van die holle Haags-Arnhemse reto-
riek van presteren en moeten winnen?

Het lijkt een voor de hand liggende conclusie. Nederlanders zijn een nuchter, calvi-
nistisch volk, dat makkelijk wegglijdt in een cynisch relativisme.
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Feit is echter ook dat in dezelfde Topsportklimaatmeting burgers niet aangaven dat
de overheid minder in topsport moet investeren; en dat iets meer Nederlanders top-
sporter als een echt beroep zijn gaan zien. De wel heel vergevingsgezinde reacties
op het wielrennen bij de Grand Départ in Utrecht in 2015, of bij de recente goede
prestaties van onder anderen Kruijswijk en Dumoulin, laten zien dat er weinig voor
nodig is om het enthousiasme voor topsport te laten ontbranden. De eerder aange-
haalde surveys zijn bovendien bepaald niet foutloos en met onzekerheden omgeven.
Of Nederlanders de topsport zat zijn, valt dus nog te bezien. Een halvefinaleplaats
op Wimbledon, een trui in de Tour of goud op de sprint in Rio en het hele land host
weer achter zijn helden aan. Vraag is wat er gebeurt als die successen uitblijven.
Als er geen Wilhelmus klinkt, en het chauvinisme niet wordt gevoed. Topsport blijft
fascineren. Maar in een land waarin gewoon al gek genoeg is, is er weinig voor nodig
om die fascinatie te laten omslaan in verbazing over het luidruchtige feestje van die
gekke mensen van de sport.
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