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Doe eens normaal, man!

In het amateurvoetbal worden jaarlijks

750.000 wedstrijden gespeeld. Bij ruim

3 3.000 verenigingen is het ieder week-

44 / einde een komen en gaan van jonge
A@- mannen (en vrouwen) die er hun door-
e deweekse frustraties van zich af komen

@ KOENBREEDVELD voetballen. Daarbij gaat het er niet altijd
lichtzinnig aan toe. Er wordt gespeeld

op het scherpst van de snede, en soms eroverheen. Bij
ruim 200 wedstrijden ging het vorig seizoen serieus mis.
Bij veel meer wedstrijden liep het minder uit de hand,
maar voelde het wel bij tijd en wijle onprettig. Diepte-

punt was de dood van grensrechter Richard Nieuwen-
huizen, december 2012.
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Vanwege de aanhoudende zorgen op dit terrein is in 2011
gestart met het programma ‘Naar een veiliger sportkli-
maat’. Dat programma lijkt enig resultaat te boeken. Er
zijn ‘succesvolle interventies’, er wordt harder gestraft,
er zijn opleidingen en er is discussie over zaken die aan-
leiding geven tot onenigheid, zoals onduidelijke spelre-
gels en het systeem van thuisfluiters. Tegelijkertijd is het
duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is en dat die
weg niet eenvoudig zal zijn. Wat moet je met je goede
intenties als in 2010 het boegbeeld van je sport - in dit
geval Arjen Robben - uitroept dat hij niet naar Afrika is
gekomen om de ‘fair play-cup’ te winnen? Waar blijf je
met je goede sportbestuur als de top van je voetbalpira-
mide zo corrupt blijkt dat de FBI zich genoodzaakt voelt
in te grijpen? Waar sta je als respect-ambassadeur, als
de minister-president van je land in het parlement ver-
baal met kamerleden op de vuist gaat (zoek maar op
‘doe eens normaal man’ op YouTube)?

Fair play, sportiviteit en respect, veilig sportklimaat: het
thema is van alle tijden en zal nooit verdwijnen. Sport
gaat over strijd. Daarmee gaat sport ook over verlies,
teleurstelling en frustratie. Het is de essentie van sport
dat sporters zich daarbij aan regels houden en elkaar res-
pecteren. Dat is de kracht van sport. Dat is ook wat sport
onderscheidt van het gevecht van de straat. Maar als de
maatschappelijke elite zelf van het leven een straatge-
vecht maakt, met welk recht veroordelen we het dan als
het bij de B2 en de F6 soms uit de hand loopt?

Koen Breedveld
Directeur Mulier Instituut



